
Alle jongensen maskes van mijne leeftijd 

die lopen zo vrolijk en blij 

Alle jongens en maskes van mijnen leeftijd 

die zijn zo gelukkig en vrij 

 

Want ze zien naar mekaar 

met zijn hand in heur hand 

En ze zijn zo verliefd 

voor de toekomst niet bang 

Jamaar ik, loop alleen 

Door het straat, en kem kou 

Jamaar ik, loop alleen  

Omdat niemand van mij houdt 

 

Alle dagen hetzelfste 

Elken dag grauw en grijs 

Zonder vreugd vol verveling  

Niemand die houdt nog van mij 

 

Alle jongens en maskes van mijne leeftijd 

Die trekken vanzelf hunne plan 

Alle jongens en maskes van mijne leeftijd 

Die zijn voor de toekomst niet bang 

 

Ze zien naar mekaar 

Zijn hand in heur hand 

En ze zijn zo verliefd 

Voor de toekomst niet bang 

Jamaar ik, ik loop alleen 

Door het straat, en kem koud 

Jamaar ik, ik loop alleen 

omdat niemand van mij houdt 

 

Alle dagen hetzelfste 

Elken dag grauw en grijs 

Zonder vreugd vol verveling  

Niemand die houdt nog van mij 

 

 

gelak als alle jongens en maskes van mijne leeftijd 

zal kik ooit gelukkig zijn 

gelak als de jongens en maskes van mijne leeftijd 

een leven vol vreugd, zonder pijn 

 

Dat wij zien naar mekaar  

met mijn hand in heur hand 

en dan zijn kik verliefd 

voor de toekomst niet bang 

 

dien dag zal vrolijk zijn 

dan ben kik iemands vrouw 

dien dag zal vrolijk zijn 

omdat iemand van mij houdt 

 

 


